
Aan:  Kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
zoals aanwezig op het convent van 3 oktober 2025 jl  

 

Rijnsburg, 22 november 2025  

 

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,  

Met deze brief informeren wij u over de laatste zaken ter voorbereiding van de 
komende ontmoeting op het convent. 

Begin deze maand ontving u van de voorbereidingsgroep van het convent een 
uitgebreide brief met het oog op deel twee van het convent, D.V. zaterdag 
29 november 2025. Daarin gaven we u inzicht in de verwerking van de besprekingen 
op 3 oktober jl. in Veenendaal. Ook informeerden we u over gesprekken die zijn 
gevoerd. Vervolgens gaven we een overzicht van een aantal afwegingen die van 
belang zijn met het oog op herstel van ons kerkelijk samenleven. We vroegen u als 
kerkenraad om zich nader te bezinnen en voor de tweede dag van het convent een 
standpunt in te nemen ten aanzien van de positie van uw gemeente. 

Ruimte voor plaatselijk tempo 
We zijn dankbaar dat we inmiddels al een aantal kerkenraadsbesluiten hebben 
ontvangen, waaruit een onverminderd grote betrokkenheid op de voortgang van ons 
kerkelijk samenleven blijkt. Tegelijk blijkt uit sommige aanmeldingen en een aantal 
andere reacties een zekere verlegenheid. Men kan als kerkenraad nog geen standpunt 
innemen, omdat men meer tijd nodig heeft om de gemeente zoveel als mogelijk is mee 
te nemen.  

Daarvoor is uiteraard alle begrip. Het is niet onze bedoeling en dient ook geen enkel 
belang om wie dan ook voor het blok te zetten. Het onderstreept dat we weliswaar een 
gezamenlijk doel voor ogen hebben, maar we nu niet allemaal dezelfde stappen 
kunnen zetten. Wel kunnen we op hetzelfde moment onze verbondenheid uitspreken 
om elkaar vast te willen houden, maar in een verschillend tempo onze weg zoeken. 
Dat vraagt van iedereen oog te houden voor de positie van andere gemeenten en elkaar 
de benodigde tijd en ruimte te blijven geven.  

Waarnemersvariant 
Concreet denken we daarom dat verschillende kerkenraden op weg naar de 
aanstaande conventdag geholpen zijn met een variant van de besluittekst (bijlage D1) 



en de afvaardigingsbrief naar het convent (bijlage D2). Daarin houdt een kerkenraad 
nadrukkelijk meer ruimte voor het eigen proces met het oog op de gemeente. Om die 
reden sturen we een variant van die beide teksten mee. Kerkenraden die al hebben 
aangegeven op een vergelijkbare wijze aan het convent te willen deelnemen, hoeven 
dat niet opnieuw aan te geven. Het is uiteraard wel mogelijk om alsnog te verwijzen 
naar deze variant. We hopen zo alle aanwezigen op het convent te kunnen dienen. 

Elkaar vasthouden 
Allerlei berichten in de media en brieven van deputaatschappen maken een 
gezamenlijke zoektocht ook niet eenvoudiger. Juist om elkaar in deze verwarrende 
situatie vast te blijven houden en tegelijk een duidelijke koers te blijven varen, zien we 
er naar uit om u allen D.V. volgende week zaterdag te ontmoeten op dag twee van het 
convent. U bent vanaf 9.30 uur weer welkom in de Pniëlkerk in Veenendaal, waarna 
we om 10.00 uur beginnen.  

Aanmelding 
Mocht u het nog niet hebben gedaan, dan vragen we u ons te melden welke twee 
broeders er namens uw kerkenraad worden afgevaardigd. Ook zouden we het 
waarderen als u ons informeert over het standpunt van uw kerkenraad inzake de 
kerkelijke voortgang. Indien meerdere predikanten lid zijn van de kerkenraad, wordt 
hun aanwezigheid bij het convent op prijs gesteld. Wellicht is het overbodig om op te 
merken, maar we gaan er van uit dat u als kerkenraad met betrekking tot alle kerkelijke 
ontwikkelingen zelf nauw contact onderhoudt met emeriti-predikanten, mochten die 
aan uw gemeente zijn verbonden. Zij verdienen het om goed op de hoogte te zijn van 
wat er speelt.  

Bijlagen 
- Bijlage 1: Een globaal overzicht van het dagprogramma. 
- Bijlage 2: De waarnemersvariant van de besluittekst (bijlage D1 van de brief van 

8 november) en de afvaardigingsbrief naar het convent (bijlage D2 van de brief van 
8 november). 

- Bijlage 3: Antwoorden op een aantal gestelde vragen aan de voorbereidingsgroep. 

Tot slot  
Ook dit keer zal voor een lunch worden gezorgd. We hopen weer om uiterlijk 
16.00 uur af te kunnen ronden. Gelet op alle gemaakte kosten (van 27 juni, 3 oktober 
en 29 november) stellen we het op prijs als elke kerkenraad 75 euro zou kunnen 
overmaken op NL 22 RABO 0356820173 t.n.v. de Chr. Geref. Kerk Rijnsburg o.v.v. 
kosten convent. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 



Wanneer u aanvullende vragen of suggesties heeft, kunt u altijd contact met ons 
opnemen via: correspondentie@cgkrijnsburg.nl. 

Met broederlijke groet en heilbede, 

namens de voorbereidingsgroep van het convent, 

br. V. van Zuijlen, secretaris  



Bijlage 1: Dagprogramma 

Agenda dag 2 convent 29 november 2025   

Het convent start om 10.00 uur. De inloop is vanaf 9.30 uur.   

1. Ochtenddeel (10.00 uur)  
Na de opening en vaststelling van de aanwezigen geven we het woord aan zowel een 
afgevaardigde van een kerkenraad die zich als waarnemer heeft aangemeld voor het 
convent, als aan een afgevaardigde van een kerkenraad die als deelnemer aanwezig is. 
Zij geven een korte toelichting op hun besluit waarom zij als waarnemer of deelnemer 
aanwezig is. 

Ook krijgt u een nadere toelichting op gevoerde gesprekken in de achterliggende 
periode met het oog op de door u aangedragen bouwstenen en denklijnen op dag 1 
van het convent. Hoe zijn alle signalen verwerkt uit de breedte van de gemeenten die 
op de vierslag willen blijven staan? 

Er is gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen, die zo mogelijk in het ochtend- 
en/of in het middagdeel van een antwoord worden voorzien.  

 
2. Gezamenlijke broodmaaltijd (12.30 uur) 
Er wordt tussen 12.30 en 13.30 uur een broodmaaltijd geserveerd in het kerkgebouw. 
Tijdens deze maaltijd is er weer alle ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek.    

 
3. Middagdeel (13.45 uur)  
In het middagdeel wordt er verslag gedaan van contacten die gelegd zijn met o.a. het 
aangevulde deputaatschap vertegenwoordiging.  

Ook worden mogelijke vragen die in het ochtenddeel zijn blijven liggen beantwoord. 
We kijken naar de beoogde verklaring tot voortzetting van onze kerken en hoe we als 
waarnemers en als deelnemers daaraan verbonden kunnen zijn.  

Na een samenvatting van de belangrijkste naar voren gebrachte punten staan we stil 
bij de uitgesproken steun voor en vormen van betrokkenheid bij de verklaring.  

Daarna willen we enkele praktische regelingen ten aanzien van het vervolg bespreken.  

Uiterlijk 16.00 uur hopen wij deze dag af te sluiten. Na afloop is er nog ruimte voor 
ontmoeting en gesprek in de hal en de zaal van het kerkgebouw. 

  



Bijlage 2: variant besluittekst en afvaardigingsbrief waarnemers 
(voor de andere versies verwijzen wij u naar de brief van 8 november jl.) 

Variant voorbeeld besluittekst D1 

3. Verklaring van verbondenheid en waarnemerschap  

De kerkenraad van [plaats] verklaart te willen blijven wat ze is: Christelijke 
Gereformeerde Kerk, op grond van de Heilige Schrift, de daarop gegronde belijdenis, 
de daaruit voortvloeiende kerkorde en geldende besluiten. Daarom spreekt hij zijn 
gevoelen van betrokkenheid uit bij de verklaring tot voorzetting van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken die ten dienste van het convent van Christelijke Gereformeerde 
Kerken op 29 november 2025 is opgesteld.  

De kerkenraad neemt de tijd om dit proces met de gemeente te doorlopen en kan 
daarom nog geen toezeggingen doen. Wel wil hij geïnformeerd blijven over de te 
houden algemene vergadering van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De 
kerkenraad behoudt zich het recht voor om op een later tijdstip een definitieve 
beslissing kenbaar te maken.  

Raad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te [plaats],  
 [naam], preses     [naam], scriba  

 
Variant voorbeeld afvaardigingsbrief convent D2 

3. Afvaardigingsbrief waarnemers convent  

Geachte broeders,  

De raad van de Christelijke Gereformeerde kerk te [plaats], heeft in zijn vergadering 
van [datum] tot afgevaardigden voor het tweede deel van het convent te Veenendaal 
op Deo volente 29 november 2025 zoals bijeengeroepen door de Christelijke 
Gereformeerde kerk van Rijnsburg benoemd de broeders:  

[naam afgevaardigde 1]   [naam afgevaardigde 2]  

met mandaat om als waarnemer op deze vergadering, op grond van Gods Woord, de 
aangenomen Formulieren van Enigheid, de kerkorde en de verdere synodale 
bepalingen, aanwezig te zijn en om deel te nemen aan de bespreking en daarvan 
verslag te doen aan de kerkenraad en gemeente.  

Raad van de Christelijke Gereformeerde kerk te [plaats],  
 [naam], preses     [naam], scriba   



Bijlage 3: vraag en antwoord 

1. Waarom komt er een ‘algemene vergadering’? 
Een algemene vergadering is het vervolg op het convent. In een algemene 
vergadering zijn de plaatselijke kerken direct vertegenwoordigd via eigen 
afgevaardigden. Dit is een ‘voorstadium’ van een gewone synode waar kerken via 
verkiezing van afgevaardigden worden vertegenwoordigd (dus op een getrapte 
wijze: via verkiezing door classis en vervolgens door particuliere synode). 
Op deze algemene vergadering kunnen alle aanwezige kerken meespreken over de 
praktische zaken die geregeld moeten worden. Daarbij valt te denken aan de zaken 
die te maken hebben met de afwikkeling van de lopende verantwoordelijkheden 
(‘met Hoogeveen’) alsook het opnieuw vorm geven aan het kerkelijke leven (zoals 
een classicale herindeling en wanneer er een gewone generale synode kan komen). 
Voor die afwikkeling ‘met Hoogeveen’ is het wijs om een commissie het mandaat 
te geven. Deze commissie kan dan ook weer op kerkelijke wijze verantwoording 
afleggen en het resultaat door de algemene vergadering laten goedkeuren. 
Daarvoor zijn gezamenlijke besluiten nodig van afgevaardigden die ‘met last en 
macht’ vergaderen. 
 

2. Waarom gaan we zo snel? Waarom gaan we zo langzaam? Is er voldoende oog 
voor alle verschillende gemeenten? 
Deze vragen worden veel gesteld, zij het vanuit verschillende plaatselijke situaties. 
Er zijn gemeenten waarvoor de weg van het convent te langzaam gaat. Tegelijk zijn 
er ook gemeenten waarvoor de weg van het convent te snel gaat. Dat heeft vaak 
alles te maken met de plaatselijke en/of classicale situatie (zoals aangeduid in 
bijlage A bij de brief ter voorbereiding). 
Concreet: er zijn gemeenten die al lange tijd vastgelopen zijn en geen classicale 
structuur meer hebben. Zij hebben voor urgente zaken waarin een meerdere 
vergadering nodig is, geen mogelijkheden meer (emeritering, examinering, 
tuchtzaken, hulpverzoeken etc.). Voor hen is het nodig dat er binnen afzienbare 
termijn weer een wettige kerkelijke structuur komt en zien daar naar uit. 
Andere gemeenten hebben echt nog tijd nodig om de gemeente te informeren en te 
spreken. Voor hen zou een langzaam tempo daar meer ruimte voor geven.  
Het is daarom van groot belang dat we elkaars situatie en nood zien en erkennen. 
Als we het gezamenlijke doel voor ogen houden (elkaar vasthouden en komen 
hernieuwd kerkelijk samenleven) kunnen we elkaar ook het eigen tempo gunnen. 
Anders geformuleerd: Wie niet langzamer kan, blijft zich verbonden weten met 
wie niet sneller kan.  



 
In het onderscheid van ‘waarnemerschap’ en ‘deelnemerschap’ klinkt de erkenning 
en het vertrouwen dat we elkaar onderweg niet willen kwijtraken. Geeft het 
fundament van de Schrift en de belijdenis daarvoor niet alle aanleiding? 
 

3. Is er nog iets meer te zeggen over het ’tempo’ in het licht van de vastgelopen 
classes? 
Als gemeenten die op de vierslag willen blijven staan moeten we ons samen 
realiseren dat er classes zijn die op het moment zijn vastgelopen terwijl er zaken 
van persoonlijk of gemeentelijke belang aan de orde zijn (examinering, emeritering, 
tuchtzaken, hulpverzoeken, etc.). Op dit moment staan dergelijke gemeenten (soms 
al langere tijd) in de kou: er is geen functionerende classis die kan helpen of een 
besluit kan nemen. 
Deze situatie kan niet al te lang voortduren met het oog op kandidaten, 
predikanten, slachtoffers/daders, etc. Daar zijn we samen ook verantwoordelijk 
voor als het gemeenten betreft die op de vierslag willen blijven staan. Het is dan 
ook onze christenplicht om elkaar als plaatselijke gemeenten te helpen om een 
functionerende structuur weer op te bouwen. 
 

4. Kunnen gemeenten die nu nog niet meekunnen later aanhaken? 
Natuurlijk. Het is belangrijk om in het oog te houden dat de kerken die op het 
convent aanwezig zijn een verschillend tempo nodig hebben. Dat komt ook uit in 
de verschillende manieren van aanmelden. Ook de extra variant om als 
‘waarnemer’ (op de ‘vierslag’) aanwezig te kunnen zijn, wil daaraan tegemoet 
komen (zie de begeleidende brief). 
Maar dan nog zijn er gemeenten waar het interne gesprek in de kerkenraad en/of 
gemeente zelfs daarvoor nog niet ver genoeg is. Verschillenden van die 
kerkenraden hebben al aangegeven ‘ons hart ligt bij de kerken op de vierslag’ maar 
wij hebben nog een lange weg te gaan. Sommigen van hen hadden liever een 
langzamer tempo gezien, terwijl anderen van deze kerken aanmoedigen om voort 
te gaan en de duidelijkheid te geven die de gemeente nodig heeft om op Gods tijd 
ook aan te haken. Wanneer we het verschil in tempo niet zien als een vorm van 
druk naar elkaar toe, maar als manier om elkaar de ruimte te geven, kunnen we 
elkaar in liefde vasthouden en samen komen tot hernieuwd kerkelijk samenleven. 
Omgekeerd is het daarom goed en bemoedigend om te merken dat er in deze tijden 
onderlinge contacten ontstaan tussen kerkenraden om elkaar in het oog te houden. 
Dat hebben de gemeenten die nog niet bij het convent aan konden haken ook nodig. 



 
 

5. Als een plaatselijke kerk besluit om deel te nemen aan het convent en de algemene 
vergadering, moet dan de gemeente geraadpleegd worden volgens artikel 37 lid 2 
van de kerkorde KO? 
Artikel 37 lid 2 handelt over een situatie wanneer een plaatselijke gemeente uit het 
kerkverband van de CGK wil stappen (naar een ander kerkverband of als vrije 
gemeente verder). 
De weg van het convent en de algemene vergadering is echter geen ‘besluit tot 
verbreking van het kerkverband’. Het is in lijn met het laatste synodebesluit om de 
verantwoordelijkheid bij plaatselijke kerken te leggen. Het convent is een 
samenkomst van de plaatselijke kerken die gezamenlijk een weg tot herstel van het 
kerkelijke leven willen gaan. Daarbij breken we niet met hoe we altijd Christelijke 
Gereformeerde Kerken zijn geweest. Integendeel, het zoekt juist de weg om vanuit 
de veranderde wijze van kerk-zijn (waarbij de vierslag is gebroken) weer kerk te 
zijn zoals we dat in de CGK altijd zijn geweest.  
Uiteraard is het zaak om plaatselijk de gemeente te blijven informeren en mee te 
nemen in de ontwikkelingen binnen de CGK sinds de sluiting van de generale 
synode. Maar als een plaatselijke gemeente op de vierslag wenst te blijven staan, 
spreekt zij daarmee uit te willen blijven wie zij is. Daarmee is er dus geen sprake van 
’uit het kerkverband van de CGK stappen’. Daarom is artikel 37 lid 2 KO niet aan 
de orde. 


