
Rijnsburg, 27 februari 2026 

 

Weleerwaarde en eerwaarde broeders, 

Vlak voor het verzenden van de stukken, ontvingen we het schrijven Deputaten 
Vertegenwoordiging 2 van 26 februari. Deze brief stelt ons zeer teleur en doet ons verdriet. Wij 
herinneren u eraan dat wij als voorbereidingsgroep vanaf het begin de hand hebben uitgestoken 
naar alle kerken om samen christelijk-gereformeerd te blijven zoals we dat altijd geweest zijn. 
Tegelijk hebben we steeds aangegeven dat we zoveel als mogelijk de gezamenlijke 
verantwoordelijkheden overeind willen houden.  
Hoewel we altijd terughoudend geweest in directe reacties op brieven van Deputaten 
Vertegenwoordiging, zien we ons nu genoodzaakt om op een aantal punten uit hun laatste brief 
te reageren omdat we daarin die gezamenlijke verantwoordelijkheden op het spel zien staan. 

Gesprek met Deputaten Vertegenwoordiging 2 

Allereerst hadden we van deputaten anders verwacht. Al vanaf het najaar van 2025 is er vanuit 
‘Rijnsburg’ geprobeerd om in gesprek te komen met deputaten. Vanaf november bleek er ook 
‘een uitgestoken hand’ van de kant van deputaten te zijn. Daarop hebben we elkaar een eerste 
keer in januari gesproken. Dat is wederzijds als een goed gesprek ervaren. De datum voor het 
vervolg is gepland voor volgende week. Waarom konden deputaten daar niet op wachten, of 
tenminste een signaal afgeven dat ze een brief met deze inhoud willen versturen? Temeer omdat 
deputaten schijven dat ze vanuit de voorbereidingsgroep van de Algemene Vergadering meer 
willen weten over de status van deze vergadering. Deze informatie wordt zoals aangekondigd 
verzonden op 28 februari aan de kerken die zich voor deze vergadering hebben aangemeld. 
Deputaten hadden in het geplande gesprek vervolgens nog nadere toelichting kunnen krijgen en 
hun vragen kunnen stellen. Wij betreuren het zeer dat deputaten deze weg en deze timing 
hebben gekozen en daarmee het voorzichtige perspectief op een constructief overleg op het 
spel hebben gezet.  

De positie van Deputaten Vertegenwoordiging 2 

Vervolgens hebben wij onze vragen bij de wijze waarop deputaten hun eigen positie innemen. 
Deputaten Vertegenwoordiging mogen geacht worden te handelen en spreken in lijn met de 
synodebesluiten. Blijkens de brief nemen ze daar afstand van met een beroep op de ingediende 
revisieverzoeken. Vervolgens lijken ze de eigen visie op de situatie tot de enige te verheffen. Als 
deputaten werkelijk alle Christelijke Gereformeerde kerken willen dienen in het verdrietige 
proces dat we doormaken, zouden zij ten minste moeten proberen om de verschillende 
perspectieven weer te geven en een weg te zoeken die het minst schadelijk is. Hun brief heeft 
naar onze gedachte het tegenovergestelde effect. 

Daar komt nog bij dat deputaten enerzijds ontkennen dat ze een uitgebreid mandaat hebben 
gekregen door de laatstgehouden synode. Anderzijds meten ze zich blijkens deze en vorige 
brieven wel zelf een rol aan die buiten hun mandaat valt. Niet alleen menen ze de bevoegdheid 
te hebben om een uitvraag aan de kerken te doen over ‘toekomst kerkverband’ (waar de vorige 
synode op stukliep), maar ze menen ook dat zij bevoegd zijn om uitspraken te doen over de 
status van kerken die naar de Algemene Vergadering gaan. Deputaten zijn echter ‘knechten der 
synode’ (zoals ooit een preses van de synode opmerkte). Wij menen dat deputaten met 
genoemde uitspraken hun boekje te buiten gaan. 



Onjuistheden in de brief van Deputaten Vertegenwoordiging 2 

De brief bevat helaas ook een aantal onjuistheden. Allereerst betreft het bijeenkomen van de 
Algemene Vergadering geen ‘afscheiding’. Deze vergadering brengt kerken samen die willen 
blijven wat ze zijn: christelijk-gereformeerd. Als deputaten conform de uitspraken van de synode 
willen blijven spreken, zouden ze wel met recht kunnen aanvoeren dat kerken die afwijken van 
de gezamenlijke besluiten (t.a.v. ‘vrouw en ambt’ en ‘homoseksuele relaties’) zichzelf feitelijk 
buiten het kerkverband hebben geplaatst. Echter, voor de uitspraken over de Algemene 
Vergadering is in de besluiten van de synode geen grond, en ook is daarvoor geen grond te 
vinden in de wijze waarop de kerken rond ‘Rijnsburg’ een verantwoorde weg zoeken om kerk te 
zijn overeenkomstig de grondslag van ons kerkverband. 

De tweede onjuistheid is dat deputaten schrijven over het raadplegen van de gemeente naar 
artikel 37 wanneer ze uit het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland wil 
treden. Ook voor deze gedachte is geen grond. Wel achten we het wijs om de gemeente te 
informeren over de situatie waar we ons in bevinden en de kerkenraadsbesluiten die daarin 
genomen worden. Maar er is bij de Algemene Vergadering geen sprake van het overgaan tot een 
ander kerkverband. Ook past deze duiding niet bij de bescheidenheid die deputaten 
voorwenden. 

 De kern van de zaak 

Het grootste probleem met de brief van Deputaten Vertegenwoordiging ligt voor ons daarin dat 
blijk gegeven wordt van het onvoldoende verdisconteren of misschien zelfs ontkennen van de 
situatie waarin we ons bevinden. Ds. J.G. Schenau sprak bij de sluiting van de generale synode 
van 2019 al van ‘een kerkverband in ontbinding’. De generale synode van 2024 moest tot de 
verdrietige constatering komen dat er geen gezamenlijke weg uit de impasse is. De kerkelijke weg 
die bewandeld is om eruit te komen, is stukgelopen. De synode riep daarom de afwijkende 
kerken op tot terugkeer omdat er anders geen weg meer verder was. Noch uitspraken van de 
rechter noch ingediende revisieverzoeken bij de komende synode van Hoogeveen veranderen 
iets aan die situatie. Deputaten lijken echter over deze werkelijkheid heen te stappen en spreken 
woorden die naar onze overtuiging hun mandaat te buiten gaan.  

 Een hartelijke oproep 

We roepen de kerken op om zich niet door deze brief van deputaten te laten leiden, op grond van 
de boven aangevoerde argumenten. 

Daarnaast roepen we Deputaten Vertegenwoordiging 2 op om het gesprek voort te zetten om in 
de gegeven omstandigheden dat te doen dat de schade zo beperkt mogelijk houdt en de kerken 
dient. 

Wij willen geen verwarring, maar een einde aan de kerkelijke strijd. Daarom blijven wij de hand 
uitsteken naar alle kerken om in de huidige situatie op een constructieve manier te doen wat de 
vrede dient. 

Met broedergroet en heilbede, 

 

Namens de 'brede voorbereidingscommissie', 

br V. van Zuijlen, secretaris 


